
  

Beste Lions,

Op woensdag 12 oktober 2022 zien we elkaar weer bij de eetbijeenkomst en ALV in 
Restaurant de Boschvijver. Inloop vanaf 18.00. Aan tafel 18.45 uur.                  

Op dinsdagmiddag vóór de eetbijeenkomst geeft uw voorzitter aan de Boschvijver het aantal 
aanwezige leden door. Graag uiterlijk dinsdagmorgen doorgeven aan Hanneke (06 51212373) 
als je NIET aanwezig kunt zijn.

Van het bestuur: 
                                                                               

Agenda Algemene Leden Vergadering d.d. 12 oktober 2022

Locatie: Restaurant De Boschvijver, J.C. Wilslaan, Apeldoorn               

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen verslag ALV 13 april 2022

4. Afrekening 2021 - 2022

5. Afsluiting

Einde ALV

- Mededelingen commissies

- “Lions naar de toekomst“- discussie

- Afsluiting
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Eetbijeenkomst 14 september

Na een gezellige borrel gingen we op tijd aan tafel met een goede opkomst van 26 leden.

Onze nieuwe voorzitter ging zeer goed van start en beloofde het kort te houden. Hanneke 
hield direct goed haar woord. In zeven minuten vertelde ze wat ze wilde als voorzitter met de 
club en de bijeenkomsten. Sleutelwoorden waren “transparant, verbinden, ervoor gaan”.

De opzet is twee maal per jaar een ALV en verder niet teveel vergaderen. Iedere eetbijeen-
komst een 5-minutes talk.

12 oktober een AVL met dan bespreken in de club “Waar willen we naar toe met Appelthorn 
en wat verwachten we van de club en van elkaar”.

Gerard is de voorzitter van de programmacommissie en startte vol vuur met zijn verhaal, maar 
werd onderbroken door het eten. 

Andere commissies waren nog in een opstartfase behalve de sportcommissie die al zeer voort-
varend van start is gegaan. Hugo nam het woord en vertelde dat er veel positieve reacties zijn.

Zondag 13 november golf naast klootschieten en gezamenlijk eten op de Veluwse Golfclub.

Tot nu toe 13 voor klootschieten, 9 voor golf en 28 voor eten.

Enkele leden die nog niet gereageerd hebben krijgen nog een extra bericht.

Extra aandacht werd door onze voorzitter gegeven aan het vele werk dat is verricht door Ton 
en Wilfred voor het vervaardigen van de humorvolle bijeenkomst verslagen wat niet meer te 
evenaren is. Heel veel dank hiervoor.

Ad was ’s middags nog gevraagd voor een 5-minutes talk. Hij schudde een leuk en mooi verhaal 
uit zijn mouw over de historie van een wijnhuis bij Rome met bijzondere Italiaanse wijn.

Gerard bleek nog niet klaar met zijn verhaal.

Hij stelde ter discussie of de 4de woensdag van de maand bijeenkomst ook wel eens op een 
andere dag zou kunnen. Er is namelijk een mogelijkheid om op 23 september, vrijdag, in de stal-
len van paleis ’t Loo een film te zien met of over Elvis Presley. Hier wordt snel contact met een-
ieder over opgenomen. Het zou dan ook zeer mooi zijn wanneer daarop ook snel gereageerd 
wordt.

Er is nog geen besluit gevallen of dit met of zonder partners is. 21-9 vervalt dan natuurlijk.

Hugo
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Movie nights at the museum, September 23

De programmacommissie legt de lat meteen hoog met een top eerste programma-avond voor 
Lions Appelthorn: een film in Paleis ’t Loo over de enige echte King of Rock & Roll Elvis Presley! 
Weliswaar in de stallen van het paleis - viel dat even tegen - maar dat mocht de pret niet druk-
ken want ook de stallen zijn met recht koninklijk te noemen. De schilder die dit project in z’n 
orderportefeuille heeft mag z’n handen dichtknijpen: wat een houtwerk zit er in die stallen. En 
alles even mooi in de lak. Ik hoop dat Robert Taken deze klus heeft weten te regelen. 

Paul en ik haalden Ad op in Loenen zodat onze maître ook eens een wijntje buiten de deur kon 
drinken. We dachten voor de deur van ’t Loo te kunnen parkeren maar deze parkeerplaats 
bleek alleen toegankelijk voor de Oranjes. Via de achteringang lukte het wel en we waren blij 
verrast met de mooie entree en feestelijk verlichte tuinen. En dat waren alleen nog maar de 
stallen. Hoewel, met de paleizen van de zojuist begraven Queen Elisabeth nog op het netvlies 
had ons paleis toch ook iets kneuterigs. Wel weer trots op Apeldoorn. 

De programmacommissie stond ons vrolijk op te wachten met 
de entreekaarten. Top geregeld allemaal. Zelfs een consumptie-
bon erbij. Meteen door naar de bar voor een glaasje en pop-
corn, net echt! De meisjes van de bar waren leuk en goedge-
mutst. Een blondine viel ons meteen op vanwege haar uitzon-
derlijke schoonheid. Dat kon niet anders dan een dochter van 
Simone zijn. Ik vermoed dat we via die route op deze filmavond 
waren beland. Simone wilde ook graag achter de bar maar dat 
mocht niet van haar dochter en bovendien was ze te druk met 
de Lions-organisatie. 

Gigant en Paleis ’t Loo, de organisatoren van dit evenement, 
hadden Leo Blokhuis weten te strikken voor de inleiding bij de 
film. Leo, een broer van onze bekende Paul, is een gepassioneerd 
kenner van popmuziek en ook wel bekend van het muziekcafé 

van de Top2000. Zijn betoog duurde bijna net zo lang als de film zelf maar was wel erg leuk! 
Wat weet die man veel zeg! 

Toen iedereen was ingepakt in dekens en jassen kon de film beginnen. We zaten half overdekt. 
Dat had wel iets knussigs. De film was een twee uur durende Amerikaanse wervelwind over het 
kleurrijke leven van Elvis en zijn van oorsprong Nederlandse manager, de laatste briljant ge-
speeld door Tom Hanks. Zoals dat gaat met geniale mensen zijn ze vaak meer creatief dan zake-
lijk. Zo ook Elvis, die door zijn omstreden manager werd uitgebuit met een overvolle agenda 
van optredens. De manager was een liefhebber van gokken dus Las Vegas werd de thuismarkt 
voor de zingende Elvis. Avond na avond volle zalen. Tot er pillen en drank nodig waren om het 
allemaal vol te kunnen houden bleef Elvis zingen. De knappe zanger zette in de jaren 50 en 60 
de conservatieve wereld behoorlijk op zijn kop met zijn nieuwe sound en soepele heupbewe-
gingen. Elvis, opgegroeid in een arme, zwarte wijk knoopte met zijn muziek zwart en blank aan 
elkaar. Uniek voor die tijd. Na de film huiswaarts en met de fluweelzachte stem van de King naar 
bed. Top avond!

Hanneke
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PROFICIAT….

September

5 september 
Janine van der Deu-
re

17 september 
Christel Joosten

28 september 
Erik Harleman

29 september
Adri ter Hoeven

Oktober

20 oktober 
José Schuitemaker

21 oktober 
Marianne Kielstra

29 oktober 
Astrid Groustra
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